
Wandelen van Neerijse naar Leuven op 

 dinsdag 12 september 2023. 
 
Dit is een gemakkelijke wandeling, alles plat, bij regenweer kan het al eens modderig zijn. 

 

Samenkomst om 13.00 uur 

Adres: Aan het standbeeld van 

Oorlogsmonument ter nagedachtenis van de 

gesneuvelde soldaten en burgers tijdens de 

oorlog 14-18). 

(recht tegenover station). 

Martelarenplein  

3000 Leuven 

 

Vertrek: Autobus vertrekt om  

13.30 uur op perron 12 (bus 395 

Groendaal) tot aan de kerk in Neerijse. 

 

Wandeltocht is ongeveer + 12 km 

 

Vandaar start de wandeling en passeren wij aan het 

kasteel van Neerijse, vandaar richting doode 

bemde, wij komen uit aan café “The Skelter” waar 

wij eventueel en plaspauze kunnen houden en iets 

drinken, max. ½ uur.  

 

 

 

 

                                                                                         Dan vervolgen wij onze wandeling en komen uit 

aan het mooie park van kasteel Arenberg, dan 

doen wij een stukje door het begijnhof en komen 

wij aan in de Parijsstraat en verder op de oude 

markt of grote markt waar wij iets kunnen 

drinken. 

 

Max. 15 personen 

Inschrijven voor 1 september 2023 

https://forms.gle/B8wVaYxa8FigrPpg9 

Verantwoordelijke wandeling: Bellen Ivo Gsm:                         

0497/83.76.52 

                                                                                          Enkel sms of Whatsapp 

https://forms.gle/B8wVaYxa8FigrPpg9

